
Het is soms al voldoende om 
er gewoon alleen maar te ‘zijn’.

Zo’n twaalf jaar geleden was Thea Persoon één van de eerste vrijwilligers  

die in ons hospice aan de slag ging. De voldoening die dit werk biedt ervaart 

ze nog steeds. Ze heeft zelfs een speciale opleiding in stervensbegeleiding 

gevolgd. Deze opleiding komt goed van pas bij haar dienstverlening aan  

onze gasten. “Ik heb een kant van mezelf ontdekt waarvan ik voorheen  

geen weet had.”

“Ooit werd ik door een vriendin gevraagd  
of ik actief wilde zijn op de Henri Dunant,  
de boot van het Rode Kruis. Dat leek me  
wel wat, maar mijn man en ik hebben een 
paprikakwekerij in Bleiswijk, ik kom dus  
niet ‘uit de zorg’. Toen ik deze twijfel bij die 
vriendin aangaf, antwoordde ze: ‘maar je 
hebt wel vier kinderen, dus met ‘zorgen 
voor’ zit het wel goed’.” Thea lacht als ze 
daaraan terugdenkt. Ze ging aan de slag 
voor het Rode Kruis en dat beviel goed.

Een paar jaar later reageerde ze op een 
oproep in de plaatselijke krant, waarin 
vrijwilligers gezocht werden voor een  
nieuw hospice in Lansingerland.  

Die reactie stuurde ze niet meteen:  
“Het sprak me weliswaar direct aan,  
maar ik twijfelde toch of ik dát wel zou 
kunnen, vrijwilliger worden in een hospice. 
Uiteindelijk dacht ik ‘ik probeer het gewoon’ 
en daar heb ik nooit spijt van gehad.”

Prettig
De vrijwilligers in ons hospice vervullen  
een verscheidenheid aan taken, dat vindt 
Thea prettig. “Ik werk meestal twee 
dagdelen per week. Die continuïteit is  
goed. Zo krijg je, ook bij de gasten die hier 
minder lang verblijven, toch een band.
Als vrijwilligers zorgen we niet alleen voor 
koffie, thee en maaltijden, we ondersteunen 

de verpleegkundigen ook met de verzorging 
van gasten. Daarnaast bieden we, als de 
gast dat wil, afleiding, bijvoorbeeld met een 
spelletje, wat voorlezen of samen televisie 
kijken. We bieden een luisterend oor, voor 
een ieder die daar behoefte aan heeft.  
Als ik bij een gast een handmassage verzorg, 
ontstaan er soms mooie gesprekken.  
Dat viel Brigitte de Jong, manager van het 
hospice, een paar jaar geleden op, waarop  
zij mij aanbood om namens het hospice de 
tweejarige opleiding bij het Nederlands 
Instituut voor trainingen Stervens begelei
ding te gaan volgen. Dat leek me wel wat.”
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Vrijwilliger Thea Persoon:



Een hand was genoeg
Tijdens deze opleiding komen aspecten  
als psychologie – de wetenschap van  
het menselijk beleven , meditatie en 
ontwikkeling, maar ook rituelen rondom 
sterven in verschillende culturen aan  
bod. Daarnaast werden de onderwerpen 
communicatie/geweldloze communicatie  
en palliatieve begeleiding ruim besproken. 
Thea volgde de opleiding en rondde deze  
in november 2021 succesvol af. 

Ze vertelt hoe ze de opgedane kennis in de 
praktijk kan benutten: “Als je bijvoorbeeld 
weet wie je zelf bent en zo dicht bij jezelf 
kunt blijven, kun je van daaruit makkelijker 
anderen helpen. Door tijdens meditatie de 
aandacht op de ademhaling te leggen, kun  
je mensen rust bieden. En door te luisteren 
zonder oordeel of kritiek, kun je helderder 
reageren op emoties. Soms is het al genoeg 
om er alleen maar te ‘zijn’.

Zo hadden wij een vrij jonge gast in huis  
die ongelofelijk angstig en onrustig was  
voor de naderende dood. Deze gast wilde er 
absoluut niet over praten en dat respecteren 
we natuurlijk. Maar soms ging ik stil naast 
hem zitten, waarbij ik mijn hand op het bed 
legde. Zonder iets te zeggen, zocht hij mijn 
hand en legde zijn hand erop. Ik bleef stil 
zitten, ging rustig ademhalen en merkte  
hoe deze meneer rustiger werd.”

Bijzonder briefje
Als tweede voorbeeld noemt Thea de  
gast die in zijn laatste levensfase erg 
onaardig tegen zijn vrouw begon te doen.  
De echtgenote begreep daar niets van en 
vond dat heel erg, na een jarenlang gelukkig 
huwelijk. “Ze vroeg me hoe ze toch met deze 
situatie moest omgaan. Ze wilde niet dat ze 
aan de laatste periode met haar man zo’n 
onprettige herinnering zou overhouden.  
We spraken erover dat mensen dikwijls  
het meest eerlijk zijn bij degenen die ze 
liefhebben en vertrouwen. 

Later, tijdens een gesprek met haar  
man, bracht hij zijn onmacht ter sprake.  
Ik vroeg hem terloops hoe hij zijn relatie  
met zijn vrouw tijdens hun huwelijk zou 
omschrijven. Hij vertelde me dat hij  
zielsveel van haar gehouden had en haar 
heel dankbaar was, ook voor hun twee 
prachtige dochters.  
Maar hij was zo met zijn eigen afscheids
proces bezig, dat hij die liefde niet meer 
voelen kon. ‘Mag ik uw antwoord misschien 
in een paar korte zinnen voor u opschrijven?’, 
vroeg ik hem, ‘dan kunt u dat zelf aan uw 
vrouw geven’. Het werd een bijzonder  
briefje, dat hij later in een envelopje aan  
zijn vrouw gaf. Het was erg mooi om te  
zien wat dat teweegbracht; ze waren daar 
beiden zo blij mee.  

Na het overlijden van de man kwam ik  
de vrouw nog eens tegen. Toen benadrukte 
ze nog dat ze het briefje koestert.”

Ontroerende hereniging
Ook met een andere gast in het hospice 
kreeg een eerlijk gesprek een speciaal 
vervolg. “Deze mevrouw had al jaren haar 
broer niet gezien, maar in onze gesprekken 
kwam hij regelmatig voorbij. ‘Wilt u uw broer 
misschien zien?’, vroeg ik haar, waarop ze 
stellig ‘oh nee hoor’ antwoordde. ‘Hoe denkt 
u dat uw broer antwoordt als ik hem zou 
vragen of hij u wil zien?’, was mijn tweede 
vraag, ‘en stel dat hij ja zegt, wat zou u dan 
zeggen?’. Daarop keek ze me aan en 
antwoordde: ‘nou ja, als hij het erg graag  
zou willen….’. Ik overlegde met Brigitte, die 
toestemming gaf om de broer te bellen. Deze 
mijnheer zei direct ‘ja’ en kwam al heel snel. 
Toevallig was ik die dag in het hospice en 
mocht ik de man naar de kamer van zijn zus 
begeleiden. De hereniging die toen plaats
vond, was zó ontroerend: broer en zus vielen 
elkaar in de armen en hebben in de tijd 
daarna nog meerdere keren mooie gesprek
ken gevoerd. Dat was echt een cadeau.”

Verrijking
Als Thea haar verhaal doet, is de warmte  
in haar stem merkbaar. “Ja, mijn werk als 
vrijwilliger geeft me heel veel voldoening.  
De samenwerking hier is echt uniek, we zijn 
er allemaal voor hetzelfde doel. Het is fijn om 
op deze manier iets voor anderen te kunnen 
betekenen. Door het hospice ben ik mezelf 
ook verder gaan ontwikkelen, ik heb een 
cursus Levensverhalen schrijven gevolgd  
en ben gedichten gaan schrijven. Zo heb  
ik een kant van mezelf ontdekt waarvan  
ik voor heen geen weet had. Het hospice is 
voor mij echt in meerdere opzichten een 
verrijking. 
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Thea en vrijwilligster MarieLouise  
selecteren de lekkerste massage olie.



Het bestuur is bijzonder verheugd over  
het feit dat wij onze dienstverlening uit 
hebben kunnen breiden tot de werkelijke 
thuissituatie. Met ingang van 1 januari jl. 
heeft de Stichting Hospice Lansingerland 
de activiteiten van de Stichting Welzijn 
Lansingerland op het gebied van de 
palliatieve hulpverlening in de thuissituatie 
overgenomen. Wij maken hierbij dankbaar 
gebruik van de kennis en de inzet van de 
reeds aanwezige vrijwilligers.

Met deze uitbreiding van onze dienst
verlening hoopt het hospice nog beter  

op de behoeftes van mensen in hun  
laatste levensfase te kunnen inspelen.  
Met onze nieuwe vrijwilligers zijn wij in  
staat om mensen zo lang mogelijk in hun  
vertrouwde omgeving te laten verblijven. 
Door de gegeven ondersteuning in de eigen 
woonomgeving worden de naasten ontlast, 
terwijl adequate zorg gegarandeerd is. 
Uiteraard vindt inzet in de thuissituatie 
plaats in goede samenspraak met de eigen 
huisarts. De verpleegkundige zorg wordt 
geleverd door de wijkverpleegkundige  
van de organisatie waarbij de cliënt is 
aangesloten.

De inzet van vrijwilligers in de thuissituatie 
beperkt zich vooralsnog tot de gemeente 
Lansingerland  en nachtzorg behoort nog 
niet tot de mogelijkheden.
 
Het bestuur is ervan overtuigd dat  
deze bundeling van thuishulp en 
hospicezorg wederzijds bevruchtend  
werkt. Bovendien is het kunnen bieden  
van hulp in de thuissituatie een prachtige 
aanvulling op het werk dat wij in het  
hospice verrichten. Hierbij publiekelijk  
nog een hartelijk welkom aan de nieuwe 
vrijwilligers die de thuiszorg voor hun 
rekening nemen!

Frans van Schaik, 
Voorzitter
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Naast bijna thuis nu ook helemaal thuis !
Van de voorzitter

Ons hospice is al jaren een “bijna-thuis-huis”. Met behulp van de coördinatoren en 

gemotiveerde verpleegkundigen en bovenal met behulp van tientallen vrijwilligers 

streeft het hospice ernaar mensen in hun laatste levensfase in een situatie te 

brengen die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met thuis.



De vrijwilligers kunnen bij de cliënt thuis 
aanvullende steun en verlichting bieden 
voor de terminaal zieke mens en hun 
naasten. Deze ondersteuning kan  
bijvoor beeld bestaan uit het luisteren, 
waken, of begeleiding bij de persoonlijke 
verzorging, waarbij de mantelzorger  
tijdelijk ontlast wordt.

Hoe komt een inzet tot stand ?
De coördinatie van de terminale thuiszorg 
valt onder de verantwoordelijkheid van 
Mieke van Heyningen, coördinator  
Hospice Lansingerland. Zij wordt daarin 

ondersteund door twee vrijwillige coördi
natoren, Irma Radder en Jacqueline van  
der Vijver. 

Vanuit het eerste contact wordt bekeken 
welke ondersteuning gewenst is. Dit kan  
zijn een opname in het hospice, waarbij het 
kan voorkomen dat er geen kamer vrij is en 
er ter overbrugging ondersteuning thuis 
gegeven kan worden.  
 
Het kan ook zijn dat de laatste fase van  
het leven doorgebracht wordt in de  
eigen vertrouwde omgeving, hetgeen voor 

veel mensen belangrijk is, waarbij onder
steuning door vrijwilligers heel welkom  
kan zijn.

Wanneer het ondersteuning thuis  
betreft, wordt er een intakegesprek  
thuis gevoerd en wordt vanuit deze intake, 
en altijd in overleg met de aanvrager, 
bekeken welke ondersteuning passend is. 
Vervolgens wordt er, in overleg met 
Jacqueline en Irma, bekeken welke vrijwil
liger de begeleiding thuis kan verzorgen.  
De ondersteuning wordt afgestemd op  
de wensen en behoeften. De vrijwilliger  
kan een aantal uren per dag of per week  
de zorg overnemen in de vorm van tijd,  
er zijn, aandacht en ondersteuning.  
De mantelzorger heeft dan de mogelijk 
heid tijd en/of rust te nemen voor  
andere zaken, in de wetenschap dat er 
goede zorg is voor de dierbare. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers kiezen bewust voor de 
begeleiding van mensen in de laatste 
levensfase thuis. Zij zijn in de eigen 
omgeving van de stervende en diens 
naasten aanwezig en voegen zich naar  
wat er nodig is. Alles wat zij doen,  
stemmen zij af met de zorgvragers.                                              
De vrijwilligers ondersteunen de 
familieleden of naasten met bijvoor 
beeld hulp bij persoonlijke verzorging, 
voorlezen, of waken. Zij verrichten geen 
medische, verpleegkundige handelingen  
of zware huishoudelijke taken. De vrij
willigers worden opgeleid en ontvangen  
op regelmatige basis bijscholing.

Naast de begeleiding van terminaal zieke mensen en hun naasten in het  
hospice in Bergschenhoek is de ondersteuning door vrijwilligers bij terminaal  
zieke mensen in de eigen vertrouwde woonomgeving ook ondergebracht bij  
Hospice Lansingerland.
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Vanaf 1 januari 2023 heeft Hospice  
Lansingerland haar diensten uitgebreid 



In het verleden ben ik als penning
meester betrokken geweest bij  
het opzetten van een hospice in 
Barendrecht. Dat was mijn eerste 
ervaring met de palliatieve (thuis)zorg. 
De kennis en kunde die ik heb 
opgedaan wil ik graag weer inzetten 

voor mensen in de laatste levensfase, 
dit geeft mij veel voldoening.  
Vandaar dat ik blij ben dat ik als 
penningmeester  kan toetreden tot 
het bestuur van Hospice Lansinger
land. Ik heb er veel zin in om betrokken 
te zijn bij het hospice.

Penningmeester voor  
het Algemeen Bestuur
‘Ik ben Peter Broer, geboren in Dordrecht, getogen in de Hoeksche Waard, 

gestudeerd in Rotterdam en daar ook blijven plakken. Inmiddels woon ik 

in Berkel en Rodenrijs. Voor mij een hele overgang vanuit Rotterdam 

maar ik ben al aardig gewend. Ik ben werkzaam als accountant en 

belastingadviseur. 
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Hoe wordt ondersteuning voor 
vrijwillige terminale zorg thuis 
aangevraagd ?

De Vrijwillige Terminale Zorg voor in de 
thuissituatie kan aangevraagd worden 
door de huisarts, de thuiszorg of de 
zorgvrager zelf. De coördinator maakt  
zo snel mogelijk een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek aan huis. 

Afhankelijk van de wens en de behoefte, 
begint de inzet van de vrijwilliger zo snel 
als nodig of mogelijk is met enkele uren 
per week, wat kan worden opgebouwd tot 
meerdere uren per dag. De vrijwilligers 
zijn beschikbaar tussen 07.00 uur en 
23.00 uur.
Gedurende de periode van de zorg is er 
geregeld contact met de coördinator om 
te bespreken of de hoeveelheid inzet nog 
voldoende is. Zo nodig wordt de inzet 
uitgebreid.

De begeleiding is bedoeld voor iedereen 
binnen Lansingerland, ongeacht 
levensovertuiging, afkomst  of cultuur. 
Aan de begeleiding door vrijwilligers zijn 
geen kosten verbonden. 

Wilt u meer? 
informatie over vrijwilligerswerk, of  
heeft u een verzoek om ondersteuning  
in de laatste levensfase?  
U kunt dan contact opnemen met 
Hospice Lansingerland, telefoon
nummer: 010 5241090 of email: 
coordinatorhospicelansingerland.nl.



Mijn naam is Mieke van Heyningen en  
sinds 1 november 2022 ben ik met veel 
enthousiasme gestart als coördinator in 
Hospice Lansingerland. Ik ben getrouwd 
met Fred en we hebben drie kinderen: 
Thomas, Jeroen en Suzanne, die op zichzelf 
wonen maar vaak gezellig nog invliegen, 
twee schone kinderen Michelle en Joost  
en niet te vergeten twee katten. Ik heb 
verschillende functies gehad van operatie

assistente, ICTer en intern begeleider op 
een basisschool, tot invalcoördinator in een 
ander hospice. Ik ervaar het werk als mooi, 
bijzonder en dankbaar. De sfeer hier in het 
hospice is heel warm en iedereen is zeer 
toegewijd. Met elkaar bieden we zo de best 
mogelijke zorg voor zowel de gast als de 
naasten in een liefdevolle en huiselijke 
setting. Fijn om hier onderdeel van uit te 
mogen maken.

Nieuwe coördinator: 
Mieke van Heyningen 

De gasten die in het hospice verblijven kunnen op elk 
gewenst moment een maaltijd of iets anders te nuttigen.
Ons kookconcept is ontwikkeld door de vrijwilligers  
van de kookgroep en werpt inmiddels 12 jaar zijn  
vruchten af.

De kookgroep bestaat uit 6 vrijwilligers, die naast het 
bereiden van de meer dan 120 gerechten ook als gast
vrouw helpen bij de begeleiding van de gasten. Vanuit een 
menuboekje kan de gast voor het ontbijt, de lunch of 
avondmaaltijd, maar ook op het moment dat men trek 
heeft, een gerechtje uitzoeken. Deze gerechten kunnen op 
een goed beschreven manier door alle andere vrijwilligers 
worden geserveerd. 

De ambiance van het opdienen is belangrijk. Ook de 
kosten, afval en tijdsbesparing zijn een belangrijk  
aspect bij deze manier van eten bereiden voor de  
gasten van het hospice.

Het kookconcept van Hospice Lansingerland
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V.l.n.r.: Joke, Suzy, Nelleke, Marianne, Monique en Monique



Maik Ammerlaan is volgens eigen zeggen 
‘geboren met groene vingers’: zijn ouders 
hadden een tuinderij/kwekerij, waarin  
Maik van jongs af aan met planten bezig 
was. Nadat hij zijn hoveniersopleiding 
afrondde, startte hij in 2006 in Bleiswijk 
Hoveniersbedrijf Maik Ammerlaan. “Ik kan 
in een tuin alle gewenste sferen realiseren, 
bij voorkeur volgens een thema, zoals 
‘klimaatbewuste tuin’,” vertelt Maik.  
“Om de gewenste kwaliteit te kunnen 
leveren, is een goede samenwerking met de 
opdrachtgever en eventueel tuinarchitect 
belangrijk. Bij deze tuin van het hospice is 

die samenwerking er zeker, we zitten  
echt op één lijn.”

Extra specifieke invulling
Om het tuinontwerp van tuinarchitect 
Martin Veldkamp uit Bergschenhoek te 
kunnen realiseren, wordt de tuin compleet 
door Maik gerenoveerd: van het plaatsen 
van de beschoeiing, het bestraten van de 
terrassen en looppaden, tot het bouwen  
van de veranda en het aanplanten van de 
beplanting. En natuurlijk is elke tuin anders, 
maar deze opdracht vraagt om een extra 
specifieke invulling. 

“De bestrating moet bijvoorbeeld goed 
toegankelijk zijn voor gasten die met  
een bed naar buiten worden gebracht. 
Daartoe hebben we grote tegels van  
150 x 50 cm in banenverband aangebracht. 
In aanvulling op het ontwerp van de 
tuinarchitect hebben we gekozen voor  
wat langere tegels. Zo zijn er minder 
voegen, dat rijdt toch wat soepeler.  
Alle tegels hebben we apart ‘onder de 
hamer bestraat’, zo blijven ze beter op  
één hoogte liggen.

Mijn beplantingsplan heb ik eveneens 
vooral opgesteld vanuit het oog van de 
gasten. Het is bijvoorbeeld fijn als er het 
hele jaar door planten in bloei staan, zo  
zijn er elk moment bloemen om van te 
genieten. Daarnaast heb ik gekozen voor 
bladhoudende heesters en in verband met 
de privacy zijn er groenblijvende hagen 
geplaatst.”

Bijzondere opdracht
“Als ik hier aan het werk ben, besef ik 
regelmatig hoe bijzonder deze opdracht 
 is. We zijn toch iets aan het maken  
voor mensen in hun laatste levensfase.  
 
Ik heb bewondering voor het hospice  
en haar medewerkers, die zich inzetten  
om die laatste levensfase van hun gasten  
zo mooi mogelijk te maken. Met mijn werk 
hoop ik daar een bescheiden bijdrage aan  
te mogen leveren.”

Hovenier Maik Ammerlaan over onze nieuwe tuin
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Er staan straks altijd  planten in bloei.

Zodra het lenteweer zich aandient, kunnen onze gasten, hun dierbaren en 

medewerkers buiten genieten van onze prachtige nieuwe tuin. De bestaande  

tuin wordt compleet gerenoveerd en die klus is bij hovenier Maik Ammerlaan in 

vertrouwde handen. “Ik besef hoe bijzonder deze opdracht is.” 
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Tijdens de Lichtjesavond is er een indruk
wekkende gezamenlijke wandeling door het 
Annie M.G. Schmidtpark in Bergschenhoek 
gemaakt, langs het Lionsbos waar veel 
bezoekers van de Lichtjesavond ook een eigen 
gedenkboom hebben in warme herinnering 
aan een dierbare.  De avond werd geopend 
door burgemeester Pieter van der Stadt,  

wat ook zijn betrokkenheid hierin aangeeft.  
Er is de hoop dat de Lichtjesavond zal 
uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend 
evenement waar mensen kunnen vieren,  
eren en gedenken. 

De Lichtjesavond voor 2023 zal plaats - 
vinden op zaterdag 4 november a.s. 

Het is alweer even geleden, maar met warme gevoelens kijken we terug op de 

Lichtjesavond van 5 november 2022. Het was weer de eerste Lichtjesavond na 

corona en ondanks de storm achtige avond was de opkomst bijzonder hoog. 

Lichtjesavond

Van de vrienden



De nieuwe penningmeester in het  
bestuur van de Stichting Vrienden van 
Hospice Lansingerland. Naast reguliere  
taken hield ik mij voornamelijk bezig met 
het benaderen van fondsen en instellingen, 
bedrijven en andere (particuliere) initiatief
nemers om noodzakelijke uitgaven van het 
hospice zoveel mogelijk gefinancierd te 
krijgen. Want zoals u weet: veel moet uit 
eigen middelen worden betaald.  
Daarvoor ontvangt het hospice geen  
enkele subsidie! 

Begin december 2022 nodigden Eduard  
van Gijzen, voorzitter, en Gerard Lexmond, 
lid van het bestuur Stichting Vrienden, mij 
uit voor een gesprek. Hierin kwam ook de 
noodzakelijke renovatie én aanpassing van 
de tuin ter sprake.
Op projectbasis, dus niet als vast 
bestuurslid, ben ik in januari jl. gestart met 
het project “Tuin Hospice” en op zoek naar 
“partners” die ons project financieel willen 
ondersteunen. Iets wat ik met veel plezier 
heb opgepakt.”
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Twee nieuwe bestuursleden toegetreden 
tot het bestuur van de Stichting Vrienden. 

Jan-Wolter Oord: Penningmeester

“Ik ben JanWolter Oord, een echte 
Hoekenaar zoals ze dat hier zeggen.  
Geboren en getogen in Bergschenhoek en 
pas in 2019 voor het eerst verhuisd en dan 
nog maar één huisnummer verschil. 
Honkvast kun je dus wel zeggen.

Ik heb een eigen assurantiekantoor gehad. 
Mensen helpen was en is mijn passie en 
daarom heb ik dat altijd met heel veel 
plezier gedaan. Ons bedrijf was ook 
donateur van de Vrienden Hospice 
Lansingerland, dus het hospice is mij niet 
vreemd. In 2021 is het bedrijf verkocht en 
onderdeel geworden van een groter geheel. 

Mede door een burnout heb ik besloten 
afscheid te nemen. Naast mijn werk vond  
ik het altijd belangrijk om vrijwilligerswerk  
te doen. Ik heb jaren in het bestuur  
gezeten van ‘Bij de Rotte’, een onder
nemers  vereniging in Lansingerland. 
Daarnaast ben ik onderdeel geweest van  
de kerkenraad van de Hervormde Kerk in 
Bergschenhoek.
Nu ik grotendeels hersteld ben van de 
burnout werd mij gevraagd of ik penning
meester wilde worden van de Stichting 
Vrienden van Hospice Lansingerland.  
Daar hoefde ik niet lang over na te denken.
Het hospice draag ik een warm hart toe.

Geert-Jan Ouwendijk: Fondsenwerver en meer!



Colofon:
Oplage

500 stuks gedrukt en 500 stuks online

Tekstredactie
Marly Oosterwijk, Hetty Weenk,  

Sacha Eikenboom, Brigitte de Jong 

Vormgeving en lay-out
Marthy Mourits, Brand Matters Creatives

Adresgegevens
Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN  Bergschenhoek
Telefoon (010) 524 10 90

coordinator@hospicelansingerland.nl
www.hospicelansingerland.nl

Beveiligde email kan gestuurd worden naar
stichtinghospicelansingerland@zorgmail.nl

Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst  
digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar: 

coordinator@hospicelansingerland.nl
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Herdenken

Zoveel lichtjes samen
Iedere vlam een geliefde

Gebundeld tot een Hemels vuur
Herdenken, voelen, niet begraven
Een herinnering blijft altijd puur

Met elkaar het leven vieren
Daar horen ook onze
Verloren dierbaren bij
Hun namen nog eens

Hardop noemen
Intens verdrietig

Maar ook blij

Thea Persoon 
vrijwilliger



Stichting Vrienden van  

Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10-12

2661 HN  Bergschenhoek

Naam

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoon

E-mail

Rekeningnummer Handtekening

Deze kaart kunt u in een gesloten 

enveloppe sturen naar:



Wilt u ons ook steunen?
Hospice Lansingerland draait gedeeltelijk op subsidie van  
de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel 
afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen 
bijdragen van de gasten, donaties, giften en sponsoring.  
Als u het hospice ook een warm hart toedraagt, kunt u  
ons financieel steunen door een bedrag over te maken op  
NL78 RABO 0156175053 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice 
Lansingerland of makkelijker nog via onderstaande QRcode.

U kunt ons ook structureel steunen door Vriend te worden  
van het hospice of lid te worden van de Club van 100.  
Maak gebruik van de Vriendenkaart onderaan deze pagina!

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland
Uw financiële bijdrage komt terecht bij de Stichting Vrienden  
van Hospice Lansingerland. Zij zet zich in om geld en andere 
middelen in te zamelen voor het hospice. Onder meer door het 
werven van fondsen en donateurs, het organiseren van evene
menten en het uitvoeren van practiviteiten. De Stichting 
Vrienden van Hospice Lansingerland is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dat is een belangrijke voorwaarde 
voor de aftrekbaarheid van uw giften en de vrijstelling van 
erfbelasting voor legaten.

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden  
om het hospice te steunen? Stuur dan een mail naar  
vrienden@hospicelansingerland.nl. We nemen zo spoedig 
mogelijk contact met u op.

Vriend van Hospice Lansingerland
Tot wederopzegging machtig ik Stichting Vrienden  
van Hospice Lansingerland tot een jaarlijkse afschrijving  
van € ………… (minimaal € 25).

Ik ontvang graag een door notariskantoor Nouwen 
Notarissen te Bergschenhoek verstrekt formulier voor 
periodieke schenkingen.

Ik wil een legaat opnemen in mijn testament. Notaris - 
kantoor Nouwen Notarissen mag contact met mij opnemen.

Vriendenkaart

Lid van de Club van 100

Hierbij meld ik mij aan als: 

Tot wederopzegging machtig ik Stichting 
Vrienden van Hospice Lansingerland tot 
een jaarlijkse afschrijving van € 100.

Ik ontvang graag meer informatie over de 
diverse sponsorpakketten. Wilt u contact  
met mij opnemen? 

Dit kan snel en eenvoudig!

Wilt u een donatie doen?


