
‘We weten waarvoor we  
ons als bestuur inzetten’

De recente officiële opening van de vernieuwde tuin rondom Hospice 

Lansingerland vormt een mooie kroon op de inzet van de Stichting Vrienden 

van Hospice Lansingerland. Tevreden achteroverleunen is er voor de 

bestuursleden van de ‘Vrienden’ niet bij; er staan volop nieuwe projecten  

op de agenda. Een nadere kennismaking met een enthousiast bestuur.

“Wij hebben als Stichting Vrienden van 
Hospice Lansingerland een inspannings
verplichting afgesproken om het bestuur  
van het hospice jaarlijks te ondersteunen  
bij de exploitatiekosten, dat willen we de 
komende jaren kunnen blijven doen”, zegt 
Eduard van Gijzen, voorzitter van het 
bestuur van deze stichting. “De continuïteit 
van sponsoring staat hoog op onze agenda. 
Daartoe onderhouden we continu contact 
met sponsoren en donateurs en denken we 
voortdurend na over mogelijkheden om het 
bestand van sponsors en donateurs aan te 
vullen. Dankzij de ingezamelde sponsoring 
kunnen we bovendien het zo belangrijke 
vrijwilligerswerk ondersteunen.  
Daarnaast organiseren we jaarlijks, in 
samenwerking met Lionsclub Berkel en 

Rodenrijs en Serry Uitvaartverzorging,  
de inmiddels bekende Lichtjesavond.”

Bijzonder moment
“De formele opening van de totaal 
vernieuwde tuin rondom het hospice,  
door  burgermeester Pieter van de Stadt  
op 2 september jl., was een bijzonder 
moment”, vervolgt penningmeester 
JanWolter Oord. “De renovatie van de  
tuin was echt noodzakelijk: de damwand 
langs de tocht was weggezakt, 
vlonderplanken waren versleten en een  
deel van de tuin was bijna dichtgegroeid, 
waardoor dit nauwelijks gebruikt werd. 
Tuinarchitect Martin Veltkamp uit 
Bergschenhoek maakte kosteloos een 
prachtig nieuw ontwerp en hoveniers 

bedrijf Maik Ammerlaan uit Bleiswijk kreeg 
uiteindelijk de opdracht om de renovatie uit 
te voeren. 

De tuinrenovatie werd mede gerealiseerd  
in opdracht van het bestuur van het hospice. 
Daarbij nam de Stichting Vrienden van 
Hospice Lansingerland de opdracht op zich 
om het geld te werven waarmee de realisatie 
van dit bijzondere project gefinancierd kon 
worden. In het nieuwe tuinontwerp ligt het 
accent op zeven zogeheten ‘kamers’, waar 
onze gasten, samen met hun dierbaren, in 
alle privacy kunnen genieten van de natuur. 
De ruimte is optimaal benut en het resultaat 
is boven verwachting. We zijn er zeer 
tevreden over.”
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Vlnr Gerard Lexmond, Jan Wolter Oord, Geertjan Ouwendijk,  
Ineke Ravestein, Eduard van Gijzen.     



Goed gevulde agenda
Gaandeweg de tuinrenovatie wisselde het 
stichtingsbestuur van de Vrienden van 
samenstelling, maar het is inmiddels weer  
op volle sterkte (zie kadertekst). Ook na  
de afronding van de tuinrenovatie is de 
bestuursagenda nog altijd goed gevuld.  
“Als bestuur vergaderen we elke zes  
weken. Daarnaast overleggen we regelmatig 
met het bestuur van het hospice”, vertelt 
secretaris Ineke Ravestein. “Ons belang
rijkste doel is het inzamelen van geld  
en/of middelen, allereerst natuurlijk om het 
verblijf van gasten en hun naasten in ons 
hospice zo aangenaam mogelijk te laten  
zijn. Wij zijn dankbaar voor elke donatie. 
Iedere financiële bijdrage wordt met een 
persoonlijk bedankje gewaardeerd.”

Wensenlijstje
“Aan het begin van elk kalenderjaar krijgen 
we van het bestuur van het hospice een 
wensenlijstje omtrent noodzakelijke 
investeringen die het verblijf van de gasten 
kunnen verbeteren. Dit lijstje is heel divers”, 
vertelt fondsenwerver Geertjan Ouwendijk. 
“In overleg met het bestuur van het hospice 
bepalen we welke investeringen prioriteit 
krijgen, maar wij kijken daarbij natuurlijk  
ook naar de financiële haalbaarheid hiervan. 
We hebben al een idee wat we de komende 
tijd kunnen verwachten. Zo zijn bijvoorbeeld 

de grote koelvriescombinaties in het  
hospice binnenkort aan vervanging toe  
en in de nabije toekomst zullen ook de 
professionele bedden plus matrassen 
vervangen moeten worden.”
 
JanWolter: “een andere flinke kostenpost 
 die nu al speelt  betreft de energiere
kening. We beraden ons op mogelijkheden 
om zuiniger met energie om te gaan.  
De zonnepanelen zijn een aantal jaren oud 
en kunnen de sterk gestegen energiekosten 
niet helemaal meer opvangen. De energie
rekening van dit jaar is schrikbarend hoog.”

Continuïteit waarborgen
De bestuursleden zijn er trots op dat het 
hospice maatschappelijk breed wordt 
gedragen: ondernemers, particulieren, 
stichtingen en kerken reageren doorgaans 
positief op donatieverzoeken. Tegelijkertijd  
is merkbaar dat sponsoren in toenemende 
mate vanuit verschillende hoeken voor 
sponsoring benaderd worden. In het bestuur 
wordt nagedacht over de mogelijkheden  
om de continuïteit van sponsoring aan het 
hospice te vergroten, vertelt fondsenwerver 
Gerard Lexmond. “We willen bijvoorbeeld  
niet alleen de Club van 100 graag uitbreiden, 
maar tevens kijken of we wat grotere 
sponsoren structureel aan ons kunnen 
binden. Wie ideeën of praktische tips heeft,  

is van harte uitgenodigd om hierover  
met ons mee te denken.”
“Ander punt op onze agenda is het  
vergroten van de naamsbekendheid van  
het hospice,” merkt Eduard op. “Dat zouden 
we bijvoorbeeld graag meer via sociale media 
willen doen, maar daarmee hebben we als 
bestuur wat minder ervaring.”

Betrokkenheid
Plannen bedenken, vergaderen, mensen  
en organisaties benaderen voor financiële 
steun en aanwezig zijn bij verschillende 
bijeenkomsten: dat alles kost veel tijd, moeite 
en inzet. De bestuursleden van deze stichting 
doen het met liefde. Waar komt die enorme 
betrokkenheid vandaan?
“We hebben hier gewoon een heel mooi 
hospice,” meent Eduard, “de organisatie  
is uitstekend, alle regels zijn op orde, de 
privacy van de gasten wordt in alle opzichten 
gerespecteerd. Er is echt sprake van een 
sterke samenwerking tussen management, 
vrijwilligers en de verpleging van Vierstroom, 
die 24/7 aanwezig is.”
Ineke: “het hospice staat in de wijde omtrek 
bekend als een bijzondere plek om de  
laatste levensfase te mogen doorbrengen.  
Die bekendheid neemt toe, in de afgelopen 
jaren hebben steeds meer mensen er direct 
of indirect mee te maken gehad. Ik ben  
hier al sinds de oprichting actief, waarbij  
ook vele jaren als vrijwilliger aan het bed.  
Bij de opening in 2011 hadden we één gast, 
waarvan de familie opmerkte dat zij het zo 
fijn vonden dat zij ‘heel erg in de watten werd 
gelegd’. Inmiddels hebben we zeven kamers, 
die bijna altijd bezet zijn, en dat ‘in de watten 
leggen’ gebeurt gelukkig nog steeds.”

Dat motiveert
JanWolter: “het hospice is maatschappelijk 
gezien natuurlijk ook een prachtig initiatief 
om je voor in te zetten.”
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Geertjan: “Waarbij we veel energie krijgen 
van de 85 vrijwilligers die het mogelijk  
maken dat wij als Stichting Vrienden iets 
voor het hospice kunnen betekenen.”
“Je zou kunnen zeggen dat we met elkaar  
één grote familie zijn,” besluit Eduard.  
“Die sfeer merk ik altijd als ik in het hospice 
ben. Elk persoon is welkom, ongeacht geloof 
of levensinstelling. In de laatste periode van 
hun leven zie je gasten intens genieten van 
kleine dingen. Daartoe krijgen ze hier volop 
de kans, in een positieve, respectvolle sfeer. 
We weten kortom waarvoor we ons als 
bestuur van de Stichting Vrienden Hospice 
Lansingerland inzetten. Dat motiveert.”

Meer weten?
www.hospicelansingerland.nl/ 
onzevrienden/stichtingvriendenvan

Wilt u het hospice steunen?  
Kijk voor meer informatie over de mogelijk
heden op www.hospicelansingerland.nl/
onzevrienden/doneer

Of doneer snel en eenvoudig via 
onderstaande QRcode 

Deze uitspraak van Leo Tolstoy kwam  
bij mij op na een aantal gesprekken met 
vrijwilligers en medewerkers van ons 
hospice.  De inzet van de bij het hospice 
betrokken mensen is zo groot dat  
bijna iedereen streeft naar een nog 
volmaaktere zorg voor de gasten, zodat 
hun verblijf nog beter kan worden. 

In die zin is deze tegeltjeswijsheid dus 
positief; we blijven proberen het verblijf 
voor onze gasten nog aangenamer te 
maken, we blijven streven naar perfectie 
en zijn nooit tevreden.

Toch is er reden om wel tevreden te  
zijn. Wij hebben als team, vrijwilligers, 
coördinatoren, verpleegkundigen, 
vrienden en bestuur een heel mooi en 
goed functionerend hospice neergezet  
en al meer dan 12 jaar in stand gehouden.  
De “klanttevredenheid” om eens een  
lelijk woord uit de commercie te 
gebruiken, is bijzonder hoog, zo blijkt  
uit de vele reacties van gasten en hun 
nabestaanden.
Minstens even belangrijk is dat uit de 
gesprekken met de vrijwilligers blijkt  
dat hun inzet in het hospice hen veel 
voldoening geeft. Vrijwilligers zijn 
tevreden over het werk dat zij in het 
hospice mogen doen en over de 
omgeving waarin zij dit kunnen doen. 

De gemeente Lansingerland is tevreden 
met het hospice als inmiddels onmis 
bare voorziening binnen haar grenzen.  
Dit blijkt niet alleen uit de lovende 
woorden die burgemeester Van der Stadt 
dit jaar al enige malen over ons hospice 
heeft gesproken, maar ook uit de enorme 
financiële ondersteuning, waarmee de 
lokale gemeenschap de nieuwe tuin 
mogelijk heeft gemaakt. 

We zijn dus nooit zo tevreden dat wij niet 
meer naar verbeteringen willen streven, 
maar wij gebruiken onze tevredenheid 
met wat bereikt is, als inspiratie om ons 
hospice nog verder te perfectioneren. 

Van de voorzitter

Als je op zoek bent naar perfectie, 
zul je nooit tevreden zijn

Het bestuur van de Stichting 
vrienden Hospice Lansingerland 
bestaat uit:
Eduard van Gijzen, voorzitter
Ineke Ravestein, secretaris
JanWolter Oord, penningmeester
Geertjan Ouwendijk, fondsenwerver
Gerard Lexmond, fondsenwerver

Frans van Schaik 
voorzitter
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De tuin rondom ons hospice is totaal gerenoveerd: van het 
plaatsen van een beschoeiing, het ophogen en bestraten van 
terrassen en looppaden, tot het bouwen van een veranda en het 
aanplanten van de beplanting. Het eindresultaat is prachtig.

Het ontwerp is gericht op de privacy en de beleving van gasten en 
naasten, zo zijn er blad houdende heesters en in verband met de 
privacy groenblijvende hagen geplaatst. Ook is er voor grote 
biodiversiteit gezorgd, waardoor vogels en insecten zich vaker 
laten zien.

In aanwezigheid van een aantal donateurs, oudbestuursleden  
en huidig bestuur opende burgemeester Pieter van de Stadt de 
gerenoveerde tuin van het hospice. Hiervoor droeg hij 
onderstaand gedicht voor.
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Burgemeester Pieter van de Stadt  
verricht openingshandeling nieuwe tuin

Burgemeester Pieter van de Stadt overhandigt hovenier Maik Ammerlaan en voorzitter St Vrienden, 
Eduard van Gijzen, het gedicht, geschreven ter gelegenheid van de opening nieuwe tuin.
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In een tuin gaan de seizoenen
naadloos over in elkaar.
Een tuin verrast, geeft kleur
en verandert zo hier en daar.
In de winter moet de boom
het zonder haar bladeren doen.
Dan keert ze naar binnen en
bezint zich op het volgende seizoen.
Totdat de lentezon de boom
herinnert aan haar kracht,
ontspringt ze weer voorzichtig
in al haar groene pracht.

Zo geldt dit ook voor bloemen
in bollen of aan struiken.
Die gaandeweg de maanden 
weer een voor een ontluiken.

Maar soms verliezen bomen en planten
hun glans en gaan ze dood.
De overgang naar de seizoenen
was voor hen simpelweg te groot.

Waarbij ze altijd weten
dat iets dat is voorbij gegaan.
Nooit de vruchteloosheid betekent
van hun levendig bestaan.
Zij vormen immers de bodem
voor de toekomstige tuin en alle dieren.
Die hier in een prachtige omgeving
het leven nemen en ook vieren.

Niets is voor eeuwig,
zeker niet ons bestaan.
Vergankelijkheid hoort bij het leven, 
de tuin neemt daar een voorbeeld aan.

Gedicht
Seizoenentuin

©MJC082023



Op een vrijdagmiddag in februari van dit  
jaar gaat mijn telefoon. Ik zie dat het 
Jacqueline is, vrijwillig coördinator van de 
Vrijwilligers Terminale Thuiszorg. 

Meteen schiet er van alles door mijn  
hoofd. Zou ze gewoon iets willen vragen?  
Of zou het een aanvraag zijn voor de 
terminale thuiszorg? Ik hoop het laatste, 
want dat is alweer een paar maanden 
geleden. Maar heb ik daar eigenlijk wel  
tijd voor? 
Het blijkt inderdaad een aanvraag te zijn, 
voor een mevrouw in Bergschenhoek, met 
uitgezaaide darmkanker. Jacqueline zegt 
dat de arts verwacht dat mevrouw snel zal 
overlijden. Dus het is belangrijk dat er zo 
snel mogelijk een vrijwilliger naartoe gaat. 
Ze vraagt of ik morgen of overmorgen kan. 
Maandag graag ook, als het dan nog  
nodig is. 

Ik pak mijn agenda erbij. Morgenochtend 
moet het wel lukken, zondag gaat echt niet, 
maar maandag weer wel. Jacqueline is er 
heel blij mee, want de gezondheid van de 
echtgenoot van de terminaal zieke vrouw is 
ook niet goed.  ‘Elke dag dat wij iets kunnen 
betekenen voor deze mensen is van grote 
waarde’, zegt ze. Ze zal me meteen koppelen 
in het digitale rapportagesysteem Nedap, 
zodat ik vandaag nog de verdere informatie 

kan lezen. Voor zondag zal ze een andere 
vrijwilliger zoeken. 

Het is voor mij de eerste keer dat ik een 
cliënt heb sinds we bij het hospice zijn 
aangesloten, dus het werken in Nedap  
is even wennen. Maar al snel vind ik de 
gegevens van mevrouw De Groot.  
Er staat onder andere dat haar man een 
aantal jaren geleden een ongeluk heeft 
gehad, waar hij hersenletsel aan heeft 
overgehouden. Het echtpaar heeft  
geen kinderen en weinig contact met  
hun familie.

Een luisterend oor, zonder oordeel
De volgende ochtend sta ik voor deur  
bij het opgegeven adres. Zoals altijd bij  
een nieuwe aanvraag ben ik een beetje 
zenuwachtig. Achter deze deur ligt een 
doodzieke vrouw. Wat zal ik hier aantreffen? 
Gaat het me lukken om contact met deze 
mensen te krijgen? Ik haal diep adem en zeg 
tegen mezelf: je hoeft er alleen maar te zijn, 
open, met een luisterend oor, zonder 
oordeel. Dan druk ik op de bel.

Meneer De Groot doet open. Hij stelt zich 
voor als Peter en zegt dat hij blij is dat ik er 
ben. Dat is alvast een goed begin. Hij loopt 
met me mee naar zijn vrouw Anne, die op 
een hooglaagbed in de woonkamer ligt.  

Ze is heel mager. Ik stel me aan haar voor, 
vertel dat ik vrijwilliger bij de terminale 
thuiszorg ben en dat ik vanochtend twee 
uur bij haar en haar man blijf. Ze kijkt me 
met grote ogen aan en zegt moeizaam:  
‘Dat is goed.’ 

‘Wat een mooie foto’, zeg ik
Peter en ik gaan op de bank zitten, niet  
ver bij Anne vandaan. Hij vraagt of ik  
koffie wil. Terwijl hij een hele tijd de keuken 
aan het rommelen is, kijk ik om me heen. 
Anne slaapt af en toe een beetje. Er staat 
een foto van een stralend bruidspaar op het 
buffet.  Als Peter terug is met de koffie, zeg 
ik dat ik die foto zo mooi vind. Hij vertelt 
over hun bruiloft en hoe fijn ze het samen 
hadden. Het hele verhaal over haar ziekte 
komt eruit. Hij is er heel open over. 
 
Terwijl hij met mij in gesprek is, houdt  
Peter vanuit een ooghoek zijn vrouw in de 
gaten. Soms is ze wat onrustig. Dan gaat hij 
naar haar toe en vraagt of ze nog goed ligt 
of maakt haar mond vochtig. Peter vertelt 
dat hij al een paar dagen de deur niet uit is 
geweest omdat hij steeds voor Anne moest 
zorgen. Ik leg uit dat wij er ook zijn om de 
zorgende partner even te ontlasten.  
Heeft hij al eten in huis voor het weekend? 
Eigenlijk niet. Ik stel voor dat hij dan nu even 
boodschappen gaat doen, want anders komt 

Elke dag is van waarde.
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Vrijwilligster Trudy van Harten vertelt   
over haar werk in de terminale zorg thuis.
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het er misschien niet meer van.  
Hij vindt het een goed idee, maar tien 
minuten later loopt hij nog doelloos rond 
met zijn boodschappentas. Zou hij bang zijn 
dat er iets met zijn vrouw gebeurt terwijl  
hij weg is? Ik vraag hem of hij het moeilijk 
vindt om bij haar weg te gaan. Hij kijkt me 
verbaasd aan en zegt: ‘nee hoor, ze is toch 
in goede handen!’  Ontroerend, zoveel 
vertrouwen terwijl ik er nog maar een  
uur ben. ‘Maar ik weet niet zo goed wat  
ik mee moet nemen’, zegt hij ineens.  
‘Dan maken we toch samen een boodschap
penlijstje’, zeg ik. We lopen alles na wat 
nodig zou kunnen zijn en even later gaat  
hij de deur uit. 

Als Peter weg is, ga ik naast Anne  
zitten en vraag of ik nog iets voor haar  
kan doen. Ze schudt haar hoofd. Ik blijf  
bij haar zitten. Even later valt ze in een 
diepe slaap. Ik zet de koffiekopjes in de 
keuken en wacht rustig tot Peter er  
weer is.

Als hij terug is en de boodschappen 
opgeborgen heeft, praten we nog even. 
Daarna neem ik afscheid. Ik vertel Peter  
dat er morgen een andere vrijwilliger  
komt. Maandagochtend zal ik er weer  
zal zijn. Dat vindt hij heel fijn. Ik vertel  
dit ook aan Anne, die inmiddels  
wakker is. Ze knikt. 

 

’s Middags schrijf ik een verslagje over dit 
bezoek. De volgende dag, zondag, moet  
ik af en toe aan Peter en Anne denken.  
Hoe zal het met hen gaan vandaag? Zal ze 
morgenochtend nog leven?  Zondagavond 
lees ik het verslag van de andere vrijwilliger. 
Ook zij heeft veel gepraat met Peter, wat hij 
erg waardeerde.

Maandagmorgen om 9 uur belt Jacqueline. 
Anne is die nacht overleden.

Anne en Frank de Groot zijn niet de echte 
namen van de clienten in dit verhaal.
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Hoe organiseerde onze  
kookgroep een galafeest?

Hospice Lansingerland bestaat 12,5!

Als we een keer willen uitpakken dan is  
het 12,5 jaar bestaan van het hospice en  
van de kookgroep een mooie gelegenheid.
Het idee voor een galadiner voor de 
vrijwilligers en medewerkers wordt  
geopperd en meteen gaan alle raderen 
draaien. Ideeën in overvloed.

Wie, wat, waar en hoe
Vanaf januari 2023 zijn we zeer frequent  
bij elkaar gekomen als kookgroep om de 
grote lijnen voor het gala vorm te geven.
De koffie en thee met wat lekkers stond  
op gezette tijden klaar bij onder andere  
Joke en Marianne zodat we daarna aan  
de slag konden gaan. 
Lange avonden waarin ook veel gelachen  
en besproken is. De mannen werden die 
avonden overigens wel ‘naar “boven” 
gestuurd.

Uitnodigingen en gastenlijst maken,  
datum prikken, koks en bediening regelen. 
meesterkok Jeroen Granneman heeft het 
diner samengesteld en verzorgde de 
bereiding. Hij is stad en land afgegaan voor 
de beste produkten. We moesten een zaal 
regelen, aankleding voor de zaal bedenken 
en kopen, serviesgoed en bestek uitzoeken, 
eten en drank inkopen, een pubquiz 
samenstellen, tafelversiering van servetten 
maken, tafelschikking en draaiboek van de 

dag vooraf en gala zelf op orde hebben, 
groen in de tuin knippen voor de 
tafelstukken, opruimen en schoon 
achterlaten van de zaal en zorgen dat  
alle geleverde materialen etc weer  
worden opgehaald.

Daarnaast is een prachtig jubileumboek 
samengesteld met mooie verhalen en 
recepten, van vrijwilligers voor vrijwilligers. 

Dit is nog maar een kleine greep uit het  
vele werk wat is verricht. De laatste weken 
voorafgaand aan het gala zijn we iedere 
week bij elkaar geweest om bovenstaande 
punten goed af te stemmen en aan te 
passen waar nodig. Alle benodigdheden 
werden verzameld en de vrijdag voor het 
gala naar het parochiehuis in Bergschen
hoek gebracht.

Als kookgroep zijn we ook nog 2x met  
elkaar op stap geweest naar Rotterdam  
en Leiden om te gaan winkelen voor een 
kleurrijke galajurk. Uiteraard werd dan ook 
aan de inwendige mens gedacht en onder 
het genot van een tosti of koffie passeerden  
alle jurken nog een keer de revue.

Door Monique zijn de jurken vakkundig 
korter gemaakt of nog voorzien van een 
mooie sjaal. 

Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier 
een bijdrage geleverd; zo was het erg mooi 
om te zien dat kinderen en schoonkinderen 
van Joke, Suzy en Monique een mooie rol 
hebben vervuld tijdens de bediening van  
het diner.

De gezelligheid en gedrevenheid heeft er 
voor gezorgd dat we als kookgroep ook 
energie halen uit het organiseren van  
dit gala.

Dit mooie feest en het fantastische eten is 
mede mogelijk gemaakt door sponsoren. 
Bakker Ammerlaan en drukkerij de Potter 
hebben hun bijdrage geleverd in de vorm van 
iets lekkers bij de koffie en het drukken van 
de menukaart, slagerij Jan de Rooij uit  
Berkel Rodenrijs schonk de paté voor het 
voorgerecht, Jami Tomaten sponsorde, 
evenals Plus Koelhuis. De zaal is ons ter 
beschikking gesteld door Parochiehuis 
Bergschenhoek en leden van de kookclub 
Cuisine culinair ondersteunden de kok.

We kijken met elkaar terug op een zeer 
waardevol gala en zijn dankbaar dat we  
dit met elkaar hebben kunnen organiseren.
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Kookgoep Hospice lansingerland vlnr: Marianne, Joke, 
Monique, Jan, Monique, Nelleke en Suzy

De dames en heren van de vrijwillige bediening

De koks van Cuisine culinair bereidden samen met 
meesterkok Jeroen Granneman (3e van rechts) het 
fantastische galadiner



Colofon:
Oplage

500 stuks gedrukt en 500 stuks online

Tekstredactie
Marly Oosterwijk, Hetty Weenk,  

Sacha Eikenboom, Brigitte de Jong 

Vormgeving en lay-out
Marthy Mourits, Brand Matters Creatives

Adresgegevens
Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN  Bergschenhoek
Telefoon (010) 524 10 90

coordinator@hospicelansingerland.nl
www.hospicelansingerland.nl

Beveiligde email kan gestuurd worden naar
stichtinghospicelansingerland@zorgmail.nl

Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst  
digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar: 

coordinator@hospicelansingerland.nl
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Het is begonnen met een boekenmandje vol boeken die aangeboden werden 
door Bibliotheek Oostland aan de vrijwilligers en medewerkers van Hospice 
Lansingerland. Voor de medewerkers van de bibliotheek was het moeilijk om 
een inschatting te maken welke boeken gelezen zouden worden en voor 
welke onderwerpen belangstelling zou zijn.

Toen kwamen onze ‘biebvrijwilligsters’ Marianne en Ariane op het idee  
om in overleg met de bibliotheek  iedere drie maanden nieuwe boeken uit te 
zoeken en in de boekenkast in het hospice ter uitleen aan te bieden.

Zij zoeken in de boekenkast in de woonkamer van het hospice de boeken op 
die weer terug moeten naar de bibliotheek. Als niet alle boeken in de kast 
staan komt er een oproepje of iedereen de boeken weer wil inleveren.
Zodra alles binnen is gaan zij heerlijk struinen in de bibliotheek.

Boeken uitzoeken
Marianne en Ariane hebben bij de bibliotheek hun vaste contacten, en 
zoeken een aantal boeken uit die we binnen het hospice de volgende drie 
maanden mogen lenen. Zij zoeken de boeken uit naar aanleiding van eigen 
leeservaringen, recensies of andere informatie over de nieuwste boeken die 
naar hun idee kunnen aanslaan bij onze medewerkers.

Zodra de boeken voor hen klaar liggen brengen zij ze naar het hospice, 
documenteren dit in de map en wij kunnen weer heerlijk nieuwe boeken 
lenen en lezen. Na de drie maanden mogen wij altijd twee boeken houden 
van Bibliotheek Oostland, dit mag ons eigendom worden. 
Een heel mooi gebaar van de bieb !

Sinds kort hebben zich nog twee vrijwilligsters die nauw betrokken zijn bij 
ons hospice aangesloten bij ons team biebvrijwilligers Hospice 
Lansingerland.

Wij hopen nog lang van deze mooie samenwerking te kunnen genieten en 
bedanken natuurlijk langs deze weg Bibliotheek Oostland voor hun nimmer 
aflatende enthousiaste medewerking.

Boeken lenen en lezen, een mooie  
samenwerking met Bibliotheek Oostland.

Hospice Lansingerland heeft sinds 2011 een mooie overeenkomst met 

Bibliotheek Oostland voor de uitleen van nieuwe bibliotheek boeken.

Foto v.l.n.r. vrijwilligers Marianne, Pien, Ineke, Ariane
Medewerkster bibliotheek Marjolein



Stichting Vrienden van  

Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10-12

2661 HN  Bergschenhoek

Naam

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoon

E-mail

Rekeningnummer Handtekening

Deze kaart kunt u in een gesloten 

enveloppe sturen naar:

Boeken lenen en lezen, een mooie  
samenwerking met Bibliotheek Oostland.



Wilt u ons ook steunen?
Hospice Lansingerland draait gedeeltelijk op subsidie van  
de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel 
afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen 
bijdragen van de gasten, donaties, giften en sponsoring.  
Als u het hospice ook een warm hart toedraagt, kunt u  
ons financieel steunen door een bedrag over te maken op  
NL78 RABO 0156175053 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice 
Lansingerland of makkelijker nog via onderstaande QRcode.

U kunt ons ook structureel steunen door Vriend te worden  
van het hospice of lid te worden van de Club van 100.  
Maak gebruik van de Vriendenkaart onderaan deze pagina!

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland
Uw financiële bijdrage komt terecht bij de Stichting Vrienden  
van Hospice Lansingerland. Zij zet zich in om geld en andere 
middelen in te zamelen voor het hospice. Onder meer door het 
werven van fondsen en donateurs, het organiseren van evene
menten en het uitvoeren van practiviteiten. De Stichting 
Vrienden van Hospice Lansingerland is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dat is een belangrijke voorwaarde 
voor de aftrekbaarheid van uw giften en de vrijstelling van 
erfbelasting voor legaten.

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden  
om het hospice te steunen? Stuur dan een mail naar  
vrienden@hospicelansingerland.nl. We nemen zo spoedig 
mogelijk contact met u op.

Vriend van Hospice Lansingerland
Tot wederopzegging machtig ik Stichting Vrienden  
van Hospice Lansingerland tot een jaarlijkse afschrijving  
van € ………… (minimaal € 25).

Ik ontvang graag een door notariskantoor Nouwen 
Notarissen te Bergschenhoek verstrekt formulier voor 
periodieke schenkingen.

Ik wil een legaat opnemen in mijn testament. Notaris - 
kantoor Nouwen Notarissen mag contact met mij opnemen.

Vriendenkaart

Lid van de Club van 100

Hierbij meld ik mij aan als: 

Tot wederopzegging machtig ik Stichting 
Vrienden van Hospice Lansingerland tot 
een jaarlijkse afschrijving van € 100.

Ik ontvang graag meer informatie over de 
diverse sponsorpakketten. Wilt u contact  
met mij opnemen? 

Dit kan snel en eenvoudig!

Wilt u een donatie doen?


